
 
 

Liturgie voor  Palmzondag  op  

 

zondag  24 maart 2024 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: Ds.   Hans de Bie 
Ouderling: Mw.  Plonie van Ooijen 
Diaken: Mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: Dhr.  Edu de Goffau 
Koster: Mw.  Esther Botterweck 
Videoteam: Dhr.  Jan Kleinjan 
 
 
Bloemschikking  
Lezen Jeremia 4:19 -5:1    kijk om je heen of er iemand is die rechtvaardig handelt, 
die naar eerlijkheid streeft  een rechtvaardige. 
Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus ”intocht in 
Jeruzalem. 
Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt, 
.hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over 
zichzelf heeft afgeroepen. Deze week lezen we het verhaal van Jezus ”lijden en 
sterven. 
De rechtvaardige die het oordeel draagt. 
 



 
VOORBEREIDING 
De gemeente wacht in stilte het begin van de dienst af. 

 
Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 
Aanvangslied  118 : 1 en 5  (Nieuwe Psalmberijming)     (gemeente gaat staan) 

1  Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 

zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

Laat Israël Hem eer bewijzen: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

Herhaal het zingend, priesterkoren: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

Als je de HEER dient, laat het horen: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

 

5  Zet nu de tempeldeuren open, 

de poort van de gerechtigheid. 

Dan zal ik blij naar binnen lopen, 

op weg naar Hem die mij bevrijdt. 

Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; 

ze gaan de poort al zingend door. 

Met U, HEER, mocht ik overwinnen; 

daar dank ik U van harte voor!                    

 

Groet en bemoediging en drempelgebed 

v. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. Genade zij u en vrede   
van God de Vader en van Jezus Christus, de Heer. 
a. Amen  
 
v. U die ons kent en doorgrondt, 
zie ons hier aan  
met het licht van uw ogen: 
a. Dat wij wandelen in uw licht 
 
Het licht van uw woord 
wijst ons hoe te gaan, 
bewaart ons voor dwalen : 



a. Laten wij wandelen in uw licht. 
 
Uw liefde brengt aan het licht 
wat onaf is, wat breekt, 
wat wij verzwijgen, 
elkaar onthouden : 
a. Laten wij wandelen in Uw licht ! 
 
Aan U vertrouwen wij ons toe, 
en bidden: 
vat ons samen in uw stralen : 
a. Dat wij wandelen in uw licht !   
(De gemeente gaat zitten) 

Zingen  Psalm  118 : 7 

Wij zegenen de grote koning 

die komt in naam van God, de HEER. 

Vier nu het feest mee in zijn woning; 

leg offergaven voor Hem neer. 

Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 

met groene twijgen in de hand. 

Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 

zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

 

Gebed om ontferming,     uitmondend in lied 301E 

 

 

RONDOM  HET  WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Zingen – een lied om de opening van de Schrift,   Lied  938  : 1 en 2 
 

1  Christus die u wilt tooien 

in het gewaad der schrift, 

ik berg mij in haar plooien. 

Met mijn bestaan op drift, 

met mijn gemiste kansen, 



mijn schaamte en mijn spijt, 

mag ik mij daar verschansen. 

Uw woord alleen bevrijdt. 

 

2  Christus die u bekleed hebt 

met wat geschreven staat, 

en die terdege weet hebt 

van wat mij lijden laat, 

U grijp ik bij uw kleren 

en laat niet los tenzij 

Gij u tot mij wilt keren, 

uw zegen legt op mij. 

 
Evangelielezing  Mattheus  21 : 1 – 11 

Intocht in Jeruzalem 

1  Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde 

Jezus twee leerlingen eropuit  
2  met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je 

een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los 

en breng ze bij Me.  
3  En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je 

ze meteen meekrijgen.’  
4  Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is:  
5  Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt 

op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’ 

6  De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.  
7  Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus 

ging erop zitten.  
8  Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken 

takken van de bomen en spreidden die uit op de weg.  
9  De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen 

luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van 

de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’ 

10  Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die 

man?’ wilde men weten.  
11  Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’  

 

Zingen   lied  556  : 1,2,3,4 en 5 

 

1  Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

 

 



2  Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 

Uitleg en verkondiging 

 
Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig sei wilkommen’  
 
 

 
 
     Koor 
Himmelskönig, sei willkommen, 
laß auch uns dein Zion sein! Komm 
herein! Du hast uns das Herz 
genommen. 
 
    Aria (T) 
Jesu, laß durch Wohl und Weh mich 
auch mit dir ziehen! Schreit die Welt nur 
"Kreuzige!", so laß mich nicht fliehen, 
Herr, vor deinem Kreuzpanier; Kron und 
Palmen find ich hier. 
 
    Koor 
So lasset uns gehen in Salem der 
Freuden, 
begleitet den König in Lieben und 
Leiden.Er gehet voran und öffnet die 
Bahn. 
 

 
 
   Koor 
Hemelkoning, wees welkom, 
laat ook ons uw Sion zijn! 
Kom binnen! U hebt ons hart veroverd. 
 
    Aria (T) 
Jezus, laat ook mij door wel en wee met 
u mee trekken! Als de wereld 'kruisig 
hem!' roept, laat mij dan niet 
wegvluchten, Heer, van uw kruisbanier; 
kroon en palmen vind ik hier. 
     Koor 
Laat ons dus naar het Salem van de 
vreugde gaan, vergezel de Koning in lief 
en leed. Hij gaat voorop en bereidt de 
weg. 
 
 

 



Orgelspel 

 

Zingen lied  558 : 1 en 2 

 

1  Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

2  Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
Gebed met als acclamatie:   Keer U om……         tekst:  Huub Oosterhuis 
                                                                                muz:   Antoine Oomen 
 

 

 

Inzameling gaven 

           

 1e collecte voor  KIA 40 dagen 
 2e collecte voor  Pastoraat 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 



ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied    552 : 1,2 en 3    (staande) 

 

1  Dit is een dag van zingen! 

Voorgoed zijn wij bevrijd. 

Gods kracht zal ons omringen, 

zijn liefde duurt altijd. 

Ontsloten is de poort 

scharnierend op de vrede, 

wij zullen binnentreden 

en leven ongestoord. 

 

2  Zijn intocht werd tot teken, 

tot hoeksteen van het recht; 

van vrede kwam Hij spreken, 

van leven warm en echt. 

Gezegend is zijn Naam. 

Hij heeft aan ons zijn leven 

en liefde doorgegeven 

tot grond van ons bestaan. 

 

3  Dit is een dag van zegen, 

een dag van feest en licht, 

van palmen hoog geheven, 

van zon en vergezicht. 

Geef ons vandaag de moed 

het met uw naam te wagen, 

uw vrede uit te dragen. 

Looft God, want Hij is goed! 

 

Zegen    (gezongen AMEN) 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken 
en elkaar te ontmoeten. 
 

 



 
 

Vespervieringen Stille Week 

Maandag 25 maart 2024 om 19.30 in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. 

Deze vesper is voorbereid door Dieneke van Weesep en Lia Rozendaal 

 

Dinsdag 26 maart 2024 om 19.30 uur in de Kerk aan de Voorstraat te Nieuw-

Vossemeer. 

Deze vesper is voorbereid door Plonie van Ooijen en Karola Colombijn. 

 

Woensdag 27 maart 2024 om 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. 

Deze vesper is voorbereid door Jan en Janneke KleinJan.  

 

Geraniumactie 2024 

Ook dit jaar organiseren we weer een verkoop van geraniums waarvan de opbrengst 

bestemd is voor onze gemeente. Bestelbonnen liggen in de kerk en kunt u ook 

vinden op onze website www.pghnv.nl. Bestellingen kunnen tot 29 april 2024 worden 

geplaatst bij de heer Gerard Boekestijn, tel nr. 0164-685 605 of via e-mail: 

gboekestijn@hetnet.nl.  

De geraniums kosten €1,75 per stuk en kunnen op 4 mei tussen 10.00 en 12.00 uur 

worden opgehaald bij de fam. Boekestijn.  

 

IN GODS NAAM 

Zaterdag 24 april 2024 - Theater De Maagd in Bergen 

op Zoom. 

 

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering 

zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een 

eeuwenoud verhaal. Ragas neemt de bezoeker mee 

door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, 

humor, ontwapenende kwetsbaarheid en 

confronterende dialogen. Hij verweeft zijn herkenbare, 

persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de 

Bijbel. Een reis door het meest geciteerde en 

misschien wel meest onbegrijpelijke boek ter wereld. 

 
Er zijn nog kaarten te koop!!  
 
 
 

                                
                 

                                         
                                     
                                       

                                             

                                                                

            



 

 

Gezocht! Vrijwilligers jongerenwerk 

Voor het jongerenwerk door Youth for Christ zijn we op zoek naar enthousiaste 

vrijwilligers! We zoeken hiervoor mensen met affiniteit voor jongeren en leefbaarheid 

die enkele uren per week hand- en spandiensten willen verrichten. De activiteiten 

worden begeleid door een professionele kracht en vinden plaats op de woensdag- en 

donderdagmiddag (en eventueel avond) in Bergen op Zoom (de Blokstallen). 

Jongeren die stage willen lopen zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld vanuit  een 

MBO opleiding in de richting van sport, zorg en welzijn. Wil je je opgeven of meer 

weten? Neem contact op met Ferry Wesdorp YFC (tel. 06 10053738) of informeer bij 

de kerkenraad van Halsteren-Nieuw Vossemeer, Woensdrecht of Steenbergen. 

Alvast hartelijk dank! 

 
Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of www.halsteren-
nieuwvossemeer.protestantsekerk.net 
Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com 
 

http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
http://www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/
mailto:pghanv@gmail.com

